
PAX  

 
Tijdens de gezamenlijke Vredesdienst op zondag 15 september a.s. in Nuenen 

evenals in de kerken van Nederwetten en Gerwen is er een extra collecte voor 

PAX, bekend als vredesorganisatie, maar wat doen ze eigenlijk: 

PAX werkt in de meeste conflictgebieden op allerlei plekken in de wereld. Ze 

werken zo veel mogelijk samen met lokale vredesorganisaties. Vaak zijn dat de 

kwetsbaren, zoals vrouwen, minderheden of arme groepen. Mensen, die niet 

besluiten te buigen of af te wachten.  

Samen wordt er gewerkt aan vredesdialogen tussen strijdende partijen bv. in Gaza, 

Syrië en Oekraïne, verzoeningsprocessen bv. in Zuid-Soedan, traumaverwerking of 

luisteren en praktische adviezen geven, bv. of een rechtszaak zin heeft en wat 

daarvoor nodig is o.a. tegen mijnbouwbedrijven in Colombia. 

De laatste tijd richt PAX zich ook op Nederland voor een verbetering van de 

samenhorigheid, solidariteit, bewustzijn en hoop. Ze hopen hiermee de 

toenemende verdeeldheid en angst om te buigen tot vreedzame protestvoering en 

een toenemende beweging te krijgen, die opkomt voor het organiseren van vrede.  


